
Zondagsschoolrooster  

Periode  : januari – april 2026 
Groep   : oudste middengroep 
 
Als de Heere het wil, zal de zondagsschool weer een nieuw seizoen opengaan. Dit seizoen staat in het teken van de reis die Israël moest maken door de 
woestijn, van Egypte naar Kanaän. Elke week behandelen we een belangrijke gebeurtenis die plaats vond tijdens deze reis. Dat doen we aan de hand van de 
tabernakel. Elke week bouwen en bekijken we een stukje van de tabernakel en zien we wat de HEERE ons hierdoor wil leren en behandelen we een verhaal 
dat hierbij past. Dit jaar staat er voor het eerst een bijbelwoord op het rooster. Een paar weken van dit seizoen behandelen we een moeilijk woord dat in de 
Bijbel en de bijbelverhalen gebruikt wordt. Dit doen we aan de hand van drie vragen, die we een zondag voordat het woord op het programma staat met 
elkaar zullen beantwoorden. Bid alstublieft voor Gods zegen over het onderwijs van de zondagsschool. 
 

Datum Vertelling Leren tekst:                                  Leren psalm: 

Zondag 4 januari Kerstvakantie Niet van toepassing  Niet van toepassing  

Zondag 11 januari Door de Rode Zee Niet van toepassing  Niet van toepassing 

Zondag 18 januari  De tabernakel Exodus 15:21 
Zingt den HEERE; want Hij is 
hogelijk verheven! Hij heeft het 
paard met zijn ruiter in de zee 
gestort. 

Psalm 136:13 
Looft Hem, die het Rode meer 
Heeft verdeeld voor Mozes' heir; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

Zondag 25 januari De tien geboden Bijbelwoord: Heiligdom Psalm 84:1 
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God,  
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

Zondag 1 februari Het gouden kalf Exodus 20:1-2 
Toen sprak God al deze woorden, 
zeggende: Ik ben de HEERE uw 
God, Die u uit Egypteland, uit het 
diensthuis, uitgeleid heeft. 

De 10 geboden:1 
Mijn ziel, herdenk met heilig beven, 
Hoe God, met majesteit bekleed, 
Zijn wet op Horeb heeft gegeven, 
Waar Hij deez' woorden horen deed. 

Zondag 8 februari  Korach, Dathan en Abiram Bijbelwoord: Goden Psalm 106:11 
Zij maakten zich, den HEER ten spot, 
Een kalf bij Horeb tot een god, 
Waarvoor zij zich eerbiedig bogen; 
Een os, die gras eet op het veld, 
Een beeld, o gruwel in Gods ogen,  
Werd toen aan Hem gelijkgesteld. 

Zondag 15 februari  Voorjaarsvakantie  Niet van toepassing  Niet van toepassing  

Zondag 22 februari  Geen eten of drinken  Leviticus 8:12 
Daarna goot hij van de zalfolie op 
het hoofd van Aäron, en hij zalfde 
hem, om hem te heiligen. 

Psalm 106:10 
Maar 't aardrijk opende zijn mond, 
Daarmee 't Abirams volk verslond, 
En Dathans snode vloekverwanten; 
Een vuurgloed stak de tenten aan 
Van 't godd'loos rot, aan alle kanten, 
En deed het door de vlam vergaan. 

Zondag 1 maart Eldad en Medad Johannes 6:48-49 
Ik ben het Brood des levens. Uw 
vaders hebben het Manna gegeten 
in de woestijn, en zij zijn gestorven. 
 
 

Psalm 105:22 
Zij werden daag'lijks begenadigd: 
Met manna, hemels brood, verzadigd. 
Gods hand bracht, in dat dorre oord, 
Rivieren uit een steenrots voort. 
Hij dacht aan 't geen Hij aan Zijn knecht, 
Aan Abraham, had toegezegd. 

Zondag 8 maart  Amalek  Bijbelwoord: Dienstvaardig  Psalm 143:10 
Leer mij, o God van zaligheden, 
Mijn leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 
Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 
En leid' mij in een effen land. 

Zondag 15 maart  De twaalf verspieders  Bijbelwoord: Beuren  Psalm 124:4 
W' ontkwamen haast des vogelvangers net, 
Den lozen strik, tot ons bederf gezet; 
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt. 
De HEER is ons tot hulp op ons gebed; 
Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Zondag 22 maart Mozes slaat op de rots Deuteronomium 1:36 
Kaleb, de zoon van Jefunne; die zal 
het zien, en aan hem zal Ik het land 
geven, waarop hij getreden heeft, 
en aan zijn kinderen; omdat hij 
volhard heeft den HEERE te volgen. 

Psalm 69:14 
Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods lof; 
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen; 
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen, 
En Juda's teen herbouwen uit het stof. 
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad, 
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen; 
Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad,  
Zij, die Zijn naam beminnen, erf'lijk wonen. 

Zondag 29 maart De koperen slang Bijbelwoord: Verharden  Psalm 95:5 
Verhardt u niet; neemt Zijn genâ 
Ootmoedig aan. Laat Meriba, 
Laat Massa u ten afschrik wezen, 
Waar 'k door uw vaders bent verzocht, 
Toen alles, wat Mijn almacht wrocht, 
Hen niet bewoog, om Mij te vrezen. 

Zondag 5 april Balak en Bileam Johannes 3:14-15 
En gelijk Mozes de slang in de 
woestijn verhoogd heeft, alzo moet 
de Zoon des mensen verhoogd 
worden; Opdat een iegelijk, die in 
Hem gelooft, niet verderve, maar 
het eeuwige leven hebbe. De  

Psalm 6:9 
De HEER' wild' op mijn ker - men, 
Zich over mij ontfermen; 
Hij heeft mijn stem verhoord, 
De HEER zal, op mijn smeken, 
Geen hulp mij doen ontbreken; 
Hij houdt getrouw Zijn woord. 

Zondag 12 april Mozes sterft Bijbelwoord: Gunstvolk  De Lofzang van Zacharias:4 
Dus wordt des HEEREN volk geleid, 
Door 't licht, dat nu ontstoken is, 
Tot kennis van de zaligheid, 
In hunne schuldvergiffenis; 
Die nooit in schoner glans verscheen, 
Dan nu, door Gods barmhartigheên, 
Die, met ons lot bewogen, 
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, 
Een ster in Jakob op doet gaan, 
De zon des heils doet aan de kimmen staan. 

Zondag 19 april  Door de Jordaan Deuteronomium 34:7 
Mozes nu was honderdentwintig 
jaren oud, als hij stierf; zijn oog was 
niet donker geworden, en zijn 
kracht was niet vergaan. 

Psalm 90:1 
Gij zijt, o HEER, van d' allervroegste jaren 
Voor ons geweest een toevlucht in gevaren. 
Eer berg en rots uit niet geboren waren, 
Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren,  
Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, 
Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong is heeft. 

 
Zijn er nog vragen? 
Ze kunnen worden gesteld aan de leiding van de zondagsschool of via een e-mail naar:zondagsschool@gergemberkenwoude.nl 
 
Een hartelijke groet,  
Meester Van der Sluijs 
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