
 

 



Welkom 

Welkom in deze intrededienst waarin ds. M.L. Dekker intrede zal doen als 

predikant van de Gereformeerde Gemeente van Berkenwoude.  

Graag vertellen we u wat u kunt verwachten tijdens deze dienst. 

 

 

Begin van de dienst 

Als het orgelspel stopt, begint de kerkdienst. De kerkenraad komt binnen. 

Voorin de kerk wordt de zegen van God toegewenst en is er een moment van 

stil gebed. Iedereen vraagt persoonlijk aan God om Zijn zegen. 

 

 

Votum en groet 

De dienst begint met het uitspreken van de zegenbede: Onze hulp is in de 

Naam des Heeren Die hemel en aarde gemaakt heeft, van Die God Die trouwe 

houdt en Die eeuwig leeft en Die nooit zal laten varen het werk Zijner handen. 

(Bijbel, n.a.v. Psalm 124:8 en 138:8)  

Vervolgens wordt door de dominee de zegengroet uitgesproken: Genade zij u 

en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, door de Heilige 

Geest, Amen. 

 

 

Zingen Psalm 149 vers 1 en 5 

Looft, looft den HEER, dien, onbedwongen, 

Een nieuw gezang zij toegezongen, 

In 't midden Zijner gunstelingen, 

Die Hem ter ere zingen. 

Dat Israël, met blijden klank, 

Zijn milden Schepper loov' en dank'; 

Dat Sions kroost, met lofgejuich, 

Zich voor zijn Koning buig'. 

 

Zo zal de heerlijkheid der vromen 

Op 't luisterrijkst te voorschijn komen; 



Zo schenkt Gods goedheid hun begeren; 

Lof zij den HEER der heren! 

 

 

Apostolische geloofsbelijdenis 

Na het zingen doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 

Apostolische geloofsbelijdenis. De Apostolische geloofsbelijdenis vat de leer 

van de Bijbel op een beknopte, duidelijke manier samen. Daarmee belijdt de 

gemeente haar geloof in verbondenheid met de christelijke kerk van alle tijden 

en plaatsen. 

 

 

1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en 

der aarde. 

2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 

3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd 

Maria; 

4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 

begraven, nedergedaald ter helle; 

5. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 

6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen 

Vaders; 

7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

8. Ik geloof in den Heiligen Geest. 

9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der 

heiligen; 

10. Vergeving der zonden; 

11. Wederopstanding des vleses; 

12. En een eeuwig leven. 

 

 

 

 

 

https://www.ggleiderdorp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=5:apostolische-geloofsbelijdenis&catid=15&Itemid=109


Zingen Psalm 31 vers 1 

In antwoord op de geloofsbelijdenis gaan we zingen. 

 

Op U betrouw ik, HEER der heren, 

Op U, gelijk 't betaamt; 

Ai, laat mij nooit, beschaamd, 

Van Uwen troon teruggekeren; 

Help mij, op mijn gebeden, 

Door Uw gerechtigheden. 

 

Schriftlezing uit Psalm 42 en 43 

Nu wordt er een stukje uit de Bijbel gelezen. Dit is het gedeelte waaruit 

deze dienst een preek wordt gehouden. 

 

Psalm 42 

1 Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van 

Korach. 

2 Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn 

ziel tot U, o God! 

3 Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, 

en voor Gods aangezicht verschijnen? 

4 Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot 

mij zeggen: Waar is uw God? 

5 Ik gedenk daaraan, en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te 

gaan onder de schare, en met hen te treden naar Gods huis, met een stem 

van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte. 

6 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, 

want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts. 

7 O mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit 

het land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte. 

8 De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al 

Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan. 

9 Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des 

nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens. 



10 Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? 

Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? 

11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, 

als zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? 

12 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop 

op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing 

mijns aangezichts, en mijn God. 

 

Psalm 43 

1 Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het 

ongoedertieren volk, van den man des bedrogs en des onrechts. 

2 Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? 

Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? 

3 Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot 

den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen; 

4 En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner 

verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God! 

5 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op 

God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns 

aangezichts, en mijn God. 

 

 

Gebed  

Bidden is spreken met God. In het gebed danken we God voor Wie Hij is en 

wat Hij gedaan heeft. Ook vragen we Zijn hulp en zegen voor de dienst, zodat 

we Hem (nog meer) leren kennen en liefhebben. In het gebed brengen we ook 

de noden en zorgen bij de Heere. We geloven dat Hij een Helper is in nood. 

Sommige mannen gaan staan, uit eerbied voor God.  

 

Zingen Psalm 43 vers 1, 3 en 4 

Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De diakenen komen langs met 

collectezakken. Iedereen mag hier vrijwillig uit liefde voor de dienst van God 

zijn gaven indoen. Er zijn 3 collecten: de eerste is voor de diaconie, de tweede 

voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. 

 



Geduchte God, hoor mijn gebeden; 

Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij 

Van hen, die, vol arglistigheden, 

Gerechtigheid en trouw vertreden, 

Opdat mijn ziel Uw naam belij', 

En U geheiligd zij. 

 

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 

Tot Uw gewijde tente weder; 

Dan klimt mijn bange ziel gereder 

Ten berge van Uw heiligheid, 

Daar mij Uw gunst verbeidt. 

 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt', 

Mij eindeloos verheugt 

 

 

Intredepreek  

Met de intredepreek begint een predikant officieel zijn werk in een nieuwe 

gemeente. De predikant legt uit wat het gedeelte dat we in de Bijbel gelezen 

hebben (voor ons) betekent. De preek bestaat uit een hoofdthema en een 

aantal deelthema’s, ook wel ‘punten’ of ‘gedachten’ genoemd.  

De preek wordt altijd afgesloten met het woord ‘Amen’. Dit betekent: het zal 

waar en zeker zijn. 

 

Het tekstgedeelte voor de preek is: 

 

Psalm 43: 3 

Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot 

den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen. 

 



 

Gebed 

 

Zingen Psalm 42 vers 7 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder; 

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

Menigwerf heeft Hij uw druk 

Doen verand'ren in geluk; 

Hoop op Hem, sla 't oog naar boven; 

Ik zal God, mijn God, nog loven. 

 

Dankwoord door ds. M.L. Dekker 

 

Toespraken 

- Ds. P.J. de Raaf, namens de Classis Gouda en Particuliere Synode Noord-

West 

- Wethouder L.G.I. Barth, namens het college van B&W Krimpenerwaard 

- Ds. M. M. J. Verheuvel, namens de kerken in Berkenwoude 

- Ds. A. Ben Dayan, namens de gemeente in Nazareth, Israël 

- Ouderling P. de Vos, namens de gemeente 

 

 

Zingen (zo mogelijk staande) 122 vers 2 en 3 

De stammen, naar Gods naam genoemd, 

Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt 

Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt; 

Waar elk Zijn naam belijdt en roemt; 

Want d' achtb're zetel van 't gericht 

Is daar voor Davids huis gesticht; 

De rechterstoelen staan daar binnen. 

Bidt, met een algemene stem, 



Om vrede voor Jeruzalem. 

Het ga hun wèl, die u beminnen. 

 

Dat vreed', en aangename rust, 

En milde zegen u verblij'; 

Dat welvaart in uw vesting zij, 

In uw paleizen vreugd' en lust. 

Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 

"De vrede zij en blijv' in u; 

Nooit moet haar nijd of twist verkloeken; 

Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, 

Waar onze God Zijn woning houdt, 

Zal ik het goede voor u zoeken." 

 

 

 

Slotzegen   

Iedereen gaat staan. Nu wordt door de dominee de zegen van de Heere op de 

gemeente gelegd: De Heere zegene en behoede u. De Heere doe Zijn 

aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe Zijn aangezicht 

over u en geve u vrede. Amen.  

Hierna verlaat als eerste de kerkenraad de kerkzaal. Als het orgel gaat spelen 

verlaat iedereen de kerkzaal. 

 

In de grote zaal beneden is er voor de genodigden na afloop van de dienst 

gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. 

 

 

Hartelijk dank voor uw en jouw aanwezigheid bij deze intrededienst. Heeft 

u/heb jij vragen (n.a.v. deze dienst), neem dan gerust contact met ons op via 

a.vonk-noordegraaf@gergemberkenwoude.nl. 

En uiteraard bent u/ben jij hartelijk welkom in de kerk tijdens de kerkdiensten 

op zondag (meestal om 10.00 en 19.00 uur). En ook doordeweeks bij diverse 

bijeenkomsten. Zie daarvoor de actuele data en tijden in de agenda op 

www.gergemberkenwoude.nl. 

http://www.gergemberkenwoude.nl/

